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Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ngay hôm nay, 
ước gì chúng con và các bạn trẻ biết nghe tiếng 
Chúa.Vì, Lời của Chúa là thần trí và là sự sống; 
Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Amen.

Lịch Phụng Vụ 
•	Thứ Hai, ngày 29 tháng 1 

Bài đọc: 2Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20.
•	Thứ Ba, ngày 30 tháng 1 

Bài đọc: 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,3; 
Mc 5,21-43.

•	Thứ Tư, ngày 31 tháng 1 
Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục, lễ nhớ.
Bài đọc: 2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

•	Thứ Năm, ngày 1 tháng 2 
Bài đọc: 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.

•	Thứ Sáu, ngày 2 tháng 2 
Dâng Chúa Trong Đền Thờ, lễ kính. 	 
Bài đọc: Ml 3,1-4; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

•	Thứ Bảy, ngày 3 tháng 2 
Bài đọc: 1V 3,4-13; Mc 6,30-34.

•	Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm B

Ngày 4 tháng 2
Bài đọc: G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 
1,29-39.

Thu nhập Giáo xứ:
Cám ơn các gia đình và anh chị em đóng góp 
giúp đỡ cho Giáo xứ. Số tiền đóng góp anh chị 
em bỏ vào rổ xin tiền trong các Thánh Lễ cuối 
tuần hoặc thùng dâng cúng tại cuối Nhà thờ.
Cuối tuần 21/1/2024

Hiện kim 	 $3,231
Ngân phiếu 	 $320
Tổng cộng 	 $3,551
Quỹ xây dựng (sửa chữa cơ sở) 	 $1,200
Thu đợt II cho địa phận cho Respect Life 	
$1,912

Tâm Tình Mục Tử
Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với 
nhau: “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới 
mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh 
cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh 
!” (Mc 1: 27)

Anh chị em thân mến
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu giảng 
dạy tại hội đường và chữa lành một người bị 
quỉ ám. Sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt giam, 
Chúa Giêsu trở về Galilê và giảng dạy trong 
Hội đường một cách công khai. Ngài giảng dạy 
với uy quyền của Thiên Chúa, chứ không như 
các Tiên tri trong Cựu Ước; Ngài cũng không 
giảng dạy như các kinh sư Do thái. Giáo huấn 
của Chúa Giêsu là một cuộc giải thoát, một Tin 
Mừng cứu rồi. Kèm theo lời giảng dạy, Chúa 
Giêsu còn làm một phép lạ chữa một người bị 
quỷ ám. Phép lạ này chứng minh Ngài là Thiên 
Chúa, Ngài đến để chấm dứt quyền thống trị 
của tà thần trên con người. “Ông ấy ra lệnh 
cho các thần ô uế và chúng phải vâng theo”. 
Thưa anh chị em
Hôm nay khi lắng nghe lời giảng và chứng kiến 
phép lạ Chúa Giêsu thực hiện tại thành Ca-
phác-na-um. Như thánh Phêrô đã mời gọi các 
người đồng hương của ngài: “Thưa đồng bào 
Israel, xin hãy lắng nghe Chúa Giêsu Nazareth, 
là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh 
em. Và để chứng thực sứ mệnh của Ngài, Thiên 
Chúa đã cho Ngài làm những phép màu, điềm 
thiêng và dấu lạ giữa anh em như chính anh em 

Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn 
tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời 
giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy 
quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô 
uế và chúng phải tuân lệnh !” (Mc 1: 27)



đã biết điều đó”. Nguyện cho Lời Chúa củng cố 
niềm xác tín rằng sứ mệnh cứu thế phát xuất từ 
nơi Chúa và vẫn tiếp tục trong Giáo Hội.
Linh mục Gioan Baotixita Nghiêu Nguyễn, O.P.
Chánh xứ 

Giáo Huấn Của Đức Thánh Cha Phanxicô
Giáo lý về Thói xấu và Nhân đức
Bài 1: Gìn giữ trái tim (27/12/2023)

Bài 2: Chiến đấu thiêng liêng (03/01/2024)

Bài 3: Thói xấu về ăn uống (10/01/2024
Bài 4: Dục Vọng

Bài 5: Tham lam 

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng 
thứ Tư ngày 24/1/2024, Đức Thánh Cha suy tư 
về sự tham lam. Đó là thói xấu gây ra ham muốn 
tiền bạc. Nó làm băng hoại ý chí con người, 
khiến con người chỉ chú tâm vào của cải vật 
chất. Đức Thánh Cha khuyên chúng ta đừng để 
của cải chiếm hữu chúng ta, nhưng trái lại, hãy 
học nơi Chúa Kitô, Đấng dù giàu có, đã trở nên 
nghèo để làm cho chúng ta trở nên giàu có bằng 
sự nghèo khó của Người (x. 2 Cor 8,9).
Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, 
cộng đoàn cùng lắng nghe đoạn sách trích từ 
thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê 
(1 Tm 6,8-10): Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta 
hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm 
giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và 
nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những 
thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh 
huỷ diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi 
điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông 
theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa 
đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé. 
Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về các thói 
xấu và các nhân đức và hôm nay chúng ta nói 
về sự tham lam, tức là về hình thức gắn bó với 
tiền bạc khiến con người không thể rộng lượng 
quảng đại. Đó không phải là thứ tội chỉ liên quan 
đến những người sở hữu tài sản to lớn, nhưng 
là một tội lỗi gián tiếp, thường không liên quan 
gì đến số tiền trong tài khoản của mình. Đó là 
căn bệnh của tâm hồn, không phải của ví tiền.

Sự tích lũy bệnh hoạn
Các phân tích được các thánh ẩn sĩ trong sa 
mạc thực hiện về thói xấu này đã cho thấy rõ 
rằng tính tham lam cũng có thể làm chủ các tu 
sĩ; sau khi đã từ bỏ những tài sản thừa kế to lớn, 
đơn độc trong căn phòng, họ đã trở nên gắn 
chặt với những đồ vật ít giá trị: họ không cho 
mượn, không chia sẻ chúng, càng không sẵn 
sàng cho đi. Những đồ vật đó đã trở thành một 
thứ họ tôn thờ và họ không thể dứt ra được. Một 
kiểu hồi tưởng về thời trẻ thơ, nắm chặt lấy đồ 
chơi và lặp đi lặp lại: “Của tôi! Nó là của tôi!”. 

Sự bám chặt như thế lấy mất đi tự do. Trong 
tuyên bố này ẩn chứa một mối quan hệ không 
lành mạnh với thực tế, điều có thể dẫn đến các 
hình thức bị thúc đẩy chiếm hữu hoặc tích lũy 
bệnh hoạn.

Của cải không thể theo ta vào quan tài
Để chữa lành căn bệnh này, các đan sĩ đã đề 
xuất một phương pháp quyết liệt nhưng rất hiệu 
quả: suy niệm về sự chết. Dù một người có tích 
lũy của cải trên đời này bao nhiêu đi chăng nữa, 
có một điều chúng ta hoàn toàn chắc chắn: 
chúng sẽ không theo ta vào quan tài. Chúng ta 
không thể mang của cải theo mình. Điều này 
bộc lộ sự vô nghĩa của thói xấu này. Mối ràng 
buộc sở hữu mà chúng ta xây dựng bằng vật 
chất chỉ là bề ngoài, bởi vì chúng ta không phải 
là chủ nhân của thế giới: trái đất mà chúng ta 
yêu quý này thực ra không phải của chúng ta, 
và chúng ta di chuyển trên đó như những ngoại 
kiều và những người hành hương (xem Lv 25,23).

Lý do của lòng tham: muốn xua tan nỗi 
sợ chết
Những suy tư đơn giản này giúp chúng ta hiểu 
được sự điên rồ của lòng tham nhưng cũng là 
lý do được che dấu nhất của nó. Đó là một nỗ 
lực để xua tan nỗi sợ chết: tìm kiếm những điều 
chắc chắn mà trên thực tế sẽ sụp đổ ngay khi 
chúng ta nắm bắt được chúng. Anh chị em hãy 
nhớ câu chuyện ngụ ngôn về người khờ dại, có 
cánh đồng sinh được một mùa màng bội thu, 
và sau đó ông chìm đắm trong suy nghĩ về việc 
làm thế nào để mở rộng nhà kho của mình để 
chứa toàn bộ những gì thu hoạch được. Người 
đàn ông đó đã tính toán mọi thứ, lên kế hoạch 
cho tương lai. Tuy nhiên, ông vẫn chưa xem 
xét yếu tố chắc chắn biến đổi nhất của cuộc 
sống: đó là cái chết. Tin Mừng nói: “Đồ ngốc! 
Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, 
thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” 
(Lc 12,20).

Hãy tích trữ cho mình những kho tàng 
trên trời
Trong những trường hợp khác, chính những kẻ 
trộm có lợi cho chúng ta. Họ cũng xuất hiện 
cả trong Tin Mừng rất nhiều lần và, mặc dù 
hành động của họ đáng chê trách, nhưng nó 
có thể trở thành một lời cảnh báo hữu ích. Chúa 
Giêsu rao giảng như thế trong Bài Giảng Trên 
Núi: “Anh em đừng tích trữ cho mình những 
kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và 
kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ 
cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối 
mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét 
vách lấy đi” (Mt 6,19-20). Cũng trong những 
câu chuyện của các bậc tu hành trong sa mạc 
có kể câu chuyện về một tên trộm đã đến bất 
ngờ khi vị đan sĩ đang ngủ và đánh cắp một ít 
tài sản mà ông cất giữ trong phòng. Khi thức 
dậy, không hề băn khoăn về những gì đã xảy 
ra, vị đan sĩ bắt đầu lần theo dấu vết của tên 
trộm và khi tìm thấy hắn, thay vì đòi lại đồ ăn 

trộm, ông đưa cho hắn vài thứ còn lại và nói: 
“Anh quên lấy những thứ này!”.

Đức Kitô vốn giàu có nhưng vì chúng ta, 
Người đã trở nên nghèo khó 
Chúng ta có thể là chủ nhân của những thứ 
chúng ta sở hữu, nhưng điều ngược lại thường 
xảy ra: cuối cùng chúng sở hữu chúng ta. Một 
số người giàu có không còn tự do, thậm chí 
không còn thời gian để nghỉ ngơi, họ phải cảnh 
giác vì việc tích lũy của cải cũng cần có sự 
bảo vệ của họ. Họ luôn lo lắng vì một gia sản 
được xây dựng bằng bao nhiêu mồ hôi nhưng 
có thể biến mất chỉ trong chốc lát. Họ quên 
lời rao giảng của Phúc m; Phúc m không cho 
rằng sự giàu có tự bản thân nó là tội lỗi, nhưng 
chắc chắn đó là một trách nhiệm. Thiên Chúa 
không nghèo: Người là Chúa của mọi sự, tuy 
nhiên - Thánh Phaolô viết – “Người vốn giàu 
sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó 
vì anh em, để nhờ sự nghèo khó của Người mà 
anh em trở nên giàu có” (2 Cr 8,9).

Hãy quảng đại
Đây là điều mà kẻ keo kiệt không hiểu được. 
Thay vì có thể là nguồn phúc lành cho nhiều 
người, ngược lại, họ lại rơi vào ngõ cụt của bất 
hạnh. Và cuộc đời của một người keo kiệt thật 
tồi tệ. Tôi nhớ trường hợp của một người đàn 
ông tôi gặp ở giáo phận kia, một người rất giàu 
và có người mẹ bị bệnh. Ông đã có gia đình. 
Các anh em thay phiên nhau chăm sóc mẹ; bà 
ăn một ly sữa chua vào mỗi buổi sáng. Người 
đàn ông này cho bà ăn một nửa vào buổi sáng 
và nửa còn lại vào buổi chiều và tiết kiệm được 
một nửa. Đây là thói keo kiệt, đây là cách bám 
víu vào của cải. Sau đó, người đàn ông này qua 
đời, và những người đến dự buổi cầu nguyện 
nhận xét: “Nhưng, chúng ta có thể thấy rằng 
người đàn ông này chẳng có gì trên người cả: 
ông đã bỏ lại đằng sau mọi thứ”. Sau đó, họ 
nói cách hơi giễu cợt: “Không, không, người 
ta không thể đóng quan tài vì ông muốn mang 
theo mình mọi thứ”. Và điều này khiến người 
khác cười nhạo, tính tham lam keo kiệt: cuối 
cùng, chúng ta phải dâng thân xác, linh hồn 
của mình cho Chúa và chúng ta phải bỏ lại tất 
cả. Chúng ta hãy cẩn thận và quảng đại: quảng 
đại với mọi người và quảng đại với những người 
cần chúng ta nhất. Xin cảm ơn.
Vào cuối buổi tiếp kiến, trong lời chào các tín 
hữu hành hương, Đức Thánh Cha cầu nguyện 
xin Chúa ban cho chúng ta có tâm hồn không 
dính bén với của cải vật chất, không tích lũy 
của cải dưới đất này nhưng là ở trên trời, và 
xin ân sủng để gắn bó với điều tốt đích thực 
duy nhất, đó là tình yêu của Người và tình yêu 
dành cho anh chị em chúng ta. Buổi tiếp kiến 
kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành Đức 
Thánh Cha ban cho mọi người. (Vatican News) 

Thông Báo



1/ Chúc mừng bổn mạng và kỷ niệm 25 
năm thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
Thánh Gioan Bosco
Nhân dịp mừng kính bổn mạng thánh Gioan 
Bosco và kỷ niệm 25 năm thành lập, cầu chúc 
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể niềm vui, bình an và 
thăng tiến. Nhất là thực thi lời hướng dẫn của 
thánh nhân: “Các con hãy nhớ rằng giáo dục là 
công việc của tâm hồn, nơi chỉ có Thiên Chúa 
làm chủ. Thế nên ta không thể đạt được gì nếu 
Thiên Chúa không dạy ta nghệ thuật và không 
trao cho ta bí quyết giáo dục. Hãy cố gắng làm 
cho mình được yêu mến. Hãy vun trồng tâm 
tình kính sợ Thiên Chúa.” (Trich thư Thánh Gioan 
Bosco, Linh mục) 
Ban Tân Ban Chấp Hành Đoàn Thiếu Nhi Don 
Bosco nhiệm kỳ 2024-2026
- Đoàn Trưởng: Tr. Maria Bùi Kim Ngân
- �Đoàn Phó Quản Trị: Tr. Phaolô Nguyễn Quang 

Chính Nhân Justin
- �Đoàn Phó Nghiên Huấn: Tr. Giuse Hoàng Cao 

Huy
- Thư Ký Đoàn: Tr. Maria Kha Nguyễn Alisha
- �Thủ Quỹ Đoàn: Tr. Anê Đê Nguyễn Yến-Nhi 

Helen
- �Ngành Trưởng Ngành Ấu Nhi: Tr. Maria Kha 

Nguyễn Alisha
- �Ngành Trưởng Ngành Thiếu Nhi: Tr. Gioan 

Kim Phạm Hưng
- �Ngành Trưởng Ngành Nghĩa Sĩ: Tr. Giuse 

Hoàng Cao Huy
- �Ngành Trưởng Ngành Hiệp Sĩ: Tr. Têrêsa 

Phạm Hiền Hòa

2/ Thánh Lễ và Chầu Mình Thánh Chúa 
Thứ Sáu đầu tháng 2/2024
Vào lúc 8:00pm, ngày 2 tháng 2 năm 2024 

3/ Tết Giáp Thìn 2024
(1) �Hội Chợ Tết (25 Tết): Chúa Nhật, ngày 

4/2/2024
Chúa Nhật V Thường Niên, Năm B - Thánh lễ 
cuối tuần như thường lệ. 
Từ 9:00am (sau Lễ 1) đến 2:00pm tại Hội 
Trường, gồm các gian hàng thức ăn nước 
uốngcủa các Đoàn Thể, múa lân, văn nghệ.
* Như thông lệ hằng năm: Trong dịp Tết, ca 
đoàn Seraphim sẽ bán bông Cúc vàng tại 
cuối Nhà Thờ với mục đích có thêm ngân quỹ 
mua nước uống trong khi tập hát và photo-
copy các bài hát. 

(2)� Thánh Lễ Tạ ơn và Giao Thừa (30 Tết), Thứ 
Sáu ngày 9/2/2024
- �Thánh Lễ Tạ ơn cuối năm Quý Mão: Lúc 

8:00am tại Nhà nguyện
- �Thánh Lễ Giao Thừa: Lúc 8:00pm (Ca đoàn 

Ave Maria) gồm: Làm phép lộc thánh đầu 

Thánh Lễ và nhận lộc thánh khi rước lễ 
xuống tại mỗi lối đi.

(3) �Thánh Lễ cầu bình an Năm Mới (mùng 1 Tết) 
Thứ Bảy ngày 10/2/2024
Lúc 8:00pm (Ca đoàn Seraphim) gồm: Tế 
hương, nhận lộc thánh, Lì xì (Không có Thánh 
Lễ 8:00am)

(4) �Thánh Lễ kính nhớ ông bà cha mẹ (mùng 2 
Tết) Chúa Nhật, ngày 11/2/2024

Chúa Nhật VI Thường Niên, Năm B - Thánh 
lễ cuối tuần như thường lệ

- �Lúc 8:00am (Ca đoàn Teresa) gồm: Nhận lộc 
thánh, Múa lân trước cửa cuối Nhà Thờ.

- �Lúc 10:30am (Ca đoàn Seraphim) gồm: Nhận 
lộc thánh, Múa lân trước cửa cuối Nhà Thờ 
sang Hội Trường

* Mừng Tết: Ngay sau Thánh Lễ 10:30am 
(mùng 2 Tết) Giáo xứ dùng bữa cơm trưa gia 
đình mừng Năm Mới Giáp Thìn tại Hội Trường.

(5) �Thánh Lễ thánh hóa công ăn việc làm (mùng 
3 Tết) Thứ Hai, ngày 12/2/2024

Lúc 8:00pm (Ca đoàn Ave Maria): Không có 
Thánh lễ 8:00am . Sau đó, ngày Thứ Ba 
(mồng 4 Tết) ngày 13/2/2024: Thánh lễ trở lại 
bình thường vào lúc 8:00am tại Nhà nguyện.

Lưu Ý: Để cho không khí Tết Nguyên Đán mang 
đậm nét văn hóa dân tộc: Trong ngày Hội Chợ 
Tết (4/2) cũng như các Thánh lễ Giao Thừa, 
mồng 1,2,3 Tết quý bà, quý chị nên mặc áo dài 
truyền thống, và quý ông, quý anh nếu có khăn 
đóng áo dài, áo cách tân cũng nên mặc trong 
những ngày đầu năm Giáp Thìn này.

Ý Lễ

Thánh Lễ 8:00 Tối
•  LH Anna Trần Thị Chiêng (Nguyễn Thị Thúy Hằng)
•  LH Gioakim và bình an (Một người xin)
•  LH ông bà cha mẹ, 4 người anh con cháu, luyện 

hình, thánh hiến và 27 năm thành hôn (Ngọc 
Mai - Angel Mai)

•  Các LH Tiên nhân (Một người xin)
•  LH Giuse và Maria (Một người xin)
•  Các Linh hồn và xin cho thai nhi khỏe mạnh 

(Một người xin)
•  Cầu xin Đức Mẹ ban ơn thi đậu quốc tịch và Tạ 

ơn Đức Mẹ (Hồ Gương)
•  LH Anna Phạm Thị Vinh và các Đẳng Linh hồn 

(Con Anh Thư)
•  Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria (Một người xin)
•  Tạ ơn Thiên Chúa (GĐ Nhân Tuyết)
•  Các Linh hồn và xin đậu quốc tịch (Một người 

xin)
•  Tạ ơn Thiên Chúa (Một người xin)
•  LH Anna Phạm Thị Vinh và Các Đẳng Linh hồn 

(Hoan)
•  Xin bình an gia đình Trúc (Một người xin)
•  Các LH nơi luyện ngục, Tạ ơn Thánh gia và 

xin bình an cho con cháu ở Việt nam (Bà Lan)

•  LH Thai nhi và Mồ Côi (Một người xin)
•  LH các Thai nhi và các Đẳng Linh hồn (Nguyệt 

và Ph Anh)

Thánh Lễ 8: 00 Sáng
•  LH Phero Phan Văn Học (Gia đình)
•  LH Giuse Bùi Văn Biền (Một người xin)
•  Các Linh hồn (Một người xin)
•  LH Anna Mẹ (Sĩ Bùi)
•  LH Maria Mỹ và Giuse Ánh (OB Vũ Thành)
•  LH Maria (Một người xin)
•  LH Gioan Nguyễn Ngọc Bội và Gioan Nguyễn 

Phi Tể (Tuyến Nguyễn)
•  LH Phero Maria Nguyễn (Một người xin)

Thánh Lễ 10:30 Sáng
•  LH ông bà cha mẹ, 4 người anh con cháu, luyện 

hình, thánh hiến và 27 năm thành hôn (Ngọc 
Mai - Angel Mai)

•  LH Teresa Maria Lê Thị Thanh Sương và cầu 
nguyện (Trương Mạnh Tuyền)

•  LH Maria Đặng Thị Nga, Maria Đặng Thị Nhật 
và Maria Đặng Thị Tám (GĐ Việt Nga)

•  LH Thai nhi và Gioan Baotixita (Một người xin)
•  LH Giuse Lễ giỗ, LH Mồ côi, Gia đình bình an, 

công việc được hạnh thông (Một người xin)
•  LH cha Trương Bửu Diệp (Một người xin)
•  LH Matta Hàng Thị Phương Mai (Gia đình)
•  LH Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh (Gia 

đình)

65 NĂM TRƯỚC ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN 
XXIII CÔNG BỐ MỞ CÔNG ĐỒNG VATICAN II
Camille Dalmas
Vào ngày 25 tháng 1 năm 1959, khi vừa được 
bầu chọn, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã khiến 
Giáo triều Rôma ngạc nhiên khi công bố dự án 
aggiornamento (canh tân) Giáo hội.
“Thưa các anh em đáng kính và các con thân 
mến, lòng đầy xúc động nhưng với một quyết 
tâm khiêm tốn, chúng tôi đề nghị triệu tập một 
công nghị Giáo phận Roma và một Công đồng 
chung cho Giáo hội hoàn vũ”.

Một thông báo bất ngờ
Chính với những lời này mà Đức Giáo Hoàng 
Gioan XXIII đã công bố kế hoạch khai mạc 
Công đồng Vatican II. Nó được đón nhận bằng 
sự im lặng sửng sốt của 17 vị Hồng y có mặt 
trong phòng họp của đan viện Biển Đức tại 
đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành. Đó thực 
sự là một cú sốc: không một Hồng y nào vỗ 
tay cả. Vào dịp lễ Thánh Phaolô Tông đồ Trở 
Lại, ngày 25.1.1959, Đức Thánh Cha đã đến 
Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại 
Thành để tham dự bế mạc tuần cầu nguyện cho 
sự hiệp nhất các Kitô hữu. Sau đó, ngài tham 
dự thánh lễ do tu viện trưởng tu viện Biển Đức 
cạnh vương cung thánh đường chủ sự, trước 
khi cùng với 17 vị Hồng y có mặt tại phòng 
họp của tu viện.
Sau khi nghe phần trình bày về tình hình Giáo 



phận Rôma của Đức Hồng Y Vicar Clem-
ente Micara, Đức Giáo Hoàng, người được 
bầu chỉ ba tháng trước đó, đã có diễn từ 
tới các vị đứng đầu các thánh bộ của Giáo 
triều Rôma. Khẳng định “trách nhiệm kép 
của mình với tư cách là Giám mục Rôma 
và Mục tử của Giáo hội hoàn vũ”, ngài bày 
tỏ mong muốn có “sự tương ứng rõ ràng 
và dứt khoát của triều đại giáo hoàng mới 
với các nhu cầu tâm linh của thời đại hiện 
nay”.

Thời thế thay đổi và những thách thức 
mới
Đức Giám mục Rôma tiếp tục mô tả những 
tác động của quá trình đô thị hóa đối với 
thủ đô nước Ý, nơi đã trở thành “một tổ 
ong thực sự của con người, từ đó phát sinh 
ra những tiếng nói bối rối không ngừng 
nghỉ”, một dấu hiệu của những thay đổi 
đang biến đổi xã hội và thế giới trong thời 
kỳ hậu chiến. Trong khi thừa nhận rằng có 
những nơi “ân sủng của Chúa Kitô tiếp tục 
nhân lên hoa trái”, ngài bày tỏ nỗi buồn 
trước “sự lạm dụng và thỏa hiệp quyền tự 
do của con người”. Trong những năm đó, 
khi Ý và phương Tây đang trải qua thời kỳ 
bùng nổ kinh tế và sự ra đời của xã hội tiêu 

dùng, Đức Thánh Cha than thở khi thấy con 
người hiện đại “hoàn toàn theo đuổi cái gọi là 
của cải trần thế”, được tôn vinh bởi “sự tiến bộ 
của công nghệ hiện đại”.
Người kế vị Thánh Phêrô lập luận rằng những 
diễn biến này gây “tổn hại nghiêm trọng” đối 
với những gì đã tạo nên “sức mạnh phản kháng 
của Giáo hội và con cái Giáo hội” trước nguy 
cơ “chia rẽ tai hại và chết người”, “sự suy đồi 
về tinh thần và đạo đức”, và “sự hủy diệt của 
các quốc gia”. Với suy nghĩ này, ngài kêu gọi 
mọi người “nhớ lại một số hình thức cổ xưa của 
việc khẳng định giáo lý và những quy luật khôn 
ngoan về kỷ luật giáo hội” đã sinh hoa trái trong 
lịch sử Giáo hội. Sau đó, Đức Thánh Cha công 
bố khai mạc công đồng đại kết cho Giáo hội 
hoàn vũ và Thượng Hội đồng cho Giáo phận 
Rôma. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến chiều kích 
đại kết, xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng 
về sự hiệp nhất giữa các giáo phái Kitô giáo.

Một thông báo sẽ định hình tương lai của 
Giáo hội
Hai sự kiện này, được linh hứng bởi “Thần Khí 
Chúa”, cũng sẽ dẫn tới “một sự cập nhật đáng 
mong đợi và được chờ đợi từ lâu của Bộ Giáo 
luật [1917]”. Trong cùng tinh thần đó, Đức Gio-

an XXIII thậm chí còn công bố “sắp ban hành” 
Bộ Giáo luật của các Giáo hội Đông phương. 
Hai dự án này đã không thành hiện thực cho 
đến rất lâu sau đó, nhiều năm sau Công đồng 
Vatican II (1962-1965): Thật vậy, phải đến năm 
1983, Bộ Giáo luật mới được ban hành, và đến 
năm 1990, Bộ Giáo luật của các Giáo hội Đông 
phương mới được ban hành.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha yêu cầu các hồng y 
hãy ủng hộ và tin tưởng, đồng thời kêu gọi các 
vị giữ kín. Nhưng một thông cáo dài 20 dòng 
cuối cùng đã được Tòa Thánh công bố vài giờ 
sau đó. Thông tin đã được tất cả các tờ báo 
săn đón, mặc dù không phải lúc nào các nhà 
báo lúc đó cũng hiểu được ý nghĩa của hành 
động này.
“Đức Gioan XXIII rõ ràng vẫn chưa hết làm 
chúng ta ngạc nhiên”, tu sĩ Dòng Tên Robert 
Rouquette nhận xét trên tạp chí Études số tháng 
3 năm 1959, chỉ ra sự mỉa mai của những người 
tuyên bố Đức Gioan XXIII là “một giáo hoàng 
chuyển tiếp, có thể cho Giáo hội nghỉ ngơi vài 
năm...”
Sau một thời gian dài chuẩn bị, Công đồng 
Vatican II đã khai mạc hai năm rưỡi sau đó, 
vào ngày 11 tháng 10 năm 1962.


