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Chúa Nhật Phục Sinh 4 - Năm B

“ Sống  Đức  T in  •-G iáo  Dục  Đức  T in  •-Chứng  Nhân  Đức  T in  ”

Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Tốt 
Lành, Chúa không ngừng chăm sóc Giáo hội 
yêu dấu của Chúa. Xin cho các gia đình trở 
thành vườn ươm trồng ơn gọi, và xin cho người 
trẻ quảng đại hiến dâng đời mình đáp lại tiếng 
Chúa yêu thương kêu mời. Amen.

Lịch Phụng Vụ 

Tháng 5, Tháng Hoa kính Đức Mẹ
Đức Maria là Mẹ của Giáo Hội bởi vì chẳng 
những là mẹ của Đức Giêsu Kitô và cộng tác 
mật thiết trong chương trình cứu độ ”khi Con 
Thiên Chúa mặc lấy nhân tính từ Mẹ để qua 
các mầu nhiệm của xác phàm mà giải thoát loài 
người khỏi tội” (LG 55) nhưng bởi vì Mẹ “sáng 
ngời như gương mẫu của các nhân đức cho toàn 
thể tập thể những kẻ được tuyển chọn” (LG 65). 
Như các bà mẹ trần gian không giới hạn vai trò 
hiền mẫu của mình trong việc sinh ra những 
con người mới nhưng tiếp tục vai trò đó bằng 
việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh 
nữ Ma-ri-a cũng vậy. Sau khi chia sẻ hy lễ của 
con mình vì phần rỗi chúng ta Đức Ma-ri-a đã 
không chỉ xứng đáng được gọi là mẹ của Gioan 

nhưng còn là mẹ của cả nhân loại. Ngày nay ở 
trên thiên quốc, Mẹ tiếp tục hoàn tất vai trò hiền 
mẫu của mình trong sự góp phần vào việc sinh 
ra và gia tăng đời sống tinh thần trong linh hồn 
của tất cả những ai được cứu chuộc.

•	Thứ Hai, ngày 22 tháng 4
Bài đọc: Cv 11,1-18; Ga 10,1-10. 

•	Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 
Bài đọc: Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

•	Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 
Bài đọc: Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50. 

•	Thứ Năm, ngày 25 tháng 4
Thánh Mác-Cô, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lễ 
kính.
Bài đọc: 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20. 

•	Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 
Bài đọc: Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

•	Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 
Bài đọc: Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

•	Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm B
Ngày 28 tháng 4

Bài đọc: Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.

Thu nhập Giáo xứ:
Cám ơn các gia đình và anh chị em đóng góp 
giúp đỡ cho Giáo xứ. Số tiền đóng góp anh chị 
em bỏ vào rổ xin tiền trong các Thánh Lễ cuối 
tuần hoặc thùng dâng cúng tại cuối Nhà thờ.

Cuối tuần 14/4/2024
Hiện kim 	 $3,200
Ngân phiếu 	 $570
Tổng cộng $	 3,770
Quỹ xây dựng (sửa chữa cơ sở) 	 $265

Tâm Tình Mục Tử

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành.” (Ga 10: 11)

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh được gọi là Chúa 
Nhật Chúa Chiên Lành. Đây là ngày cầu nguyện 
cho ơn gọi, đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô 
VI thiết lập vào năm 1963. Năm nay là lần cử 
hành thứ 58. Chúng ta biết: Hình ảnh mục tử 
sống giữa đàn chiên là hình ảnh rất thân quen 

 “�Tôi chính là Mục Tử nhân lành. 
Tôi biết chiên của tôi, và chiên 
của tôi biết tôi.” (Ga 10:14)



đối với dân Do Thái ngày xưa sống đời du mục. 
Hình ảnh này được Thánh Kinh Cựu Ước sử dụng 
nhiều lần để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa 
dành cho dân Người. Trong bài Tin Mừng, Chúa 
Giêsu dùng lại hình ảnh này như một biểu tượng 
cao đẹp để diễn tả tình thương cao vời Ngài dành 
cho nhân loại. 

Trước hết, Chúa Giêsu Mục tử sống thân mật với 
đoàn chiên. Thiên Chúa Ngôi Hai là Đấng quyền 
năng cao cả. Thế nhưng qua biểu tượng mục 
tử với đàn chiên, Chúa Giêsu cho thấy Ngài vui 
sống chan hoà với mọi người. Ngài hoà mình 
với dòng người tội lỗi chờ được thanh tẩy bên 
bờ sông Giôđan (Mt 3, 13-16). Ngài đồng bàn 
và trọ nhà những người tội lỗi. (Lc 19,7). Ngài 
khóc thương La-da-rô (Ga 11: 35). Tất cả mọi 
người đều có chỗ đứng đặc biệt trong trái tim 
Mục Tử Giêsu. Thứ đến, Chúa Giêsu Mục tử cho 
chiên được sống dồi dào. Thánh vịnh 23 phác 
hoạ chân dung Ngài như Vị Mục Tử nhân lành 
tận tình nuôi sống đoàn chiên cách chu đáo, 
chẳng để chiên phải thiếu thốn điều gì (Tv 23, 
1-3). Ngài còn hiến thân mình làm lương thực để 
chiên được dồi dào sức sống (Ga 10: 10). Hơn 
nữa, Chúa Giêsu Mục Tử còn chăm sóc từng 
con chiên một, không bỏ rơi bất cứ con chiên 
nào (Ez 34: 15-16). Qua dụ ngôn mục tử bỏ 99 
con chiên nơi hoang địa để đi tìm con chiên lạc, 
Chúa Giêsu cho thấy: Ngài chăm sóc từng người 
một, và không muốn một ai phải hư vong. (Lc15: 
4-7) Cuối cùng, Chúa Mục Tử Giêsu hiến thân 
mình cho chiên được sống. Khác xa người chăn 
thuê chạy trốn khi thấy đàn sói hung dữ xông 
tới vồ xé đàn chiên, Mục tử Giêsu chấp nhận hy 
sinh mạng sống mình để bảo vệ đến cùng như 
Thánh sử Gioan viết: “Tôi chính là Mục Tử nhân 
lành… Tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn 
chiên.” (Ga 10: 11-15)

Thưa anh chị em,

Chúa Giêsu là Mục tử có một không hai trên đời, 
Ngài sống hoà mình thân mật với chiên, nuôi 
chiên sống dồi dào, chăm lo cho từng con một, 
không bỏ rơi bất cứ con nào và sẵn sàng hy 
sinh mạng sống để bảo vệ đoàn chiên. Chúng 
ta cầu xin cho các Kitô hữu thực sự là đàn chiên 
của Chúa, đồng thời là mục tử theo gương Chúa 
Giêsu trong khi thi hành trách nhiệm của mình, 
và cho Giáo Hội có thêm nhiều người biết dấn 
thân theo lời mời gọi của Chúa, trở nên những 
mục tử nhiệt thành, biết quên mình phục vụ 
đàn chiên.
Thân mến chào anh chị em,
Rev. John Baptist Nghieu Nguyen, O.P.

Linh mục chánh xứ

Giáo Huấn Của Đức Thánh Cha Phanxicô
Giáo lý về Thói xấu và Nhân đức
Bài 1: Gìn giữ trái tim (27/12/2023)

Bài 2: Chiến đấu thiêng liêng (03/01/2024)

Bài 3: Thói xấu về ăn uống (10/01/2024

Bài 4: Dục vọng (17/01/2024)

Bài 5: Tham lam (28/01/2024)

Bài 6: Nóng giận (4/2/2024)

Bài 7: Nỗi buồn (11/2/2024)

Bài 8: Sự biếng nhác (18/2/2024)

Bài 9: Ghen tị và Kiêu ngạo (28/2/2024)

Bài 10: �Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm 
nhường (6/3/2024)

Bài 11: Thực hành nhân đức (13/3/2024)

Bài 12: Nhân đức khôn ngoan (20/03/2024)

Bài 13: Nhân đức kiên nhẫn (27/03/2024)

Bài 14: Nhân đức công bình (03/04/2024) 

BÀI 15: Nhân đức can đảm (10/4/2024)

Bài 16 – Nhân đức tiết độ (17/4/2024)

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng 
thứ Tư 17/04/2024, Đức Thánh Cha đã chia sẻ 
với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh 
Phêrô về nhân đức tiết độ, là nhân đức trụ thứ 
tư và cuối cùng. Đức Thánh Cha mời gọi các 
tín hữu trau dồi nhân đức tiết độ để có thể kiểm 
soát lời nói và hành động của mình, tránh những 
xung đột không đáng có và thúc đẩy hòa bình 
trong xã hội. Sách Giáo lý Công giáo dạy rằng 
nhân đức tiết độ giúp làm dịu đi sự hấp dẫn của 
thú vui và tìm kiếm sự cân bằng trong việc sử 
dụng của cải được tạo ra. Đức Thánh Cha nhận 
định rằng sự tiết độ giúp chúng ta hành động 
khôn ngoan trong mọi tình huống, biết khi nào 
nên nói, khi nào nên sửa và khi nào im lặng là 
phản ứng tốt nhất. Trong vấn đề vui thú, sự tiết 
độ nhắc nhở chúng ta đưa ra phán đoán đúng 
đắn, lựa chọn sự chừng mực thay vì thái quá, 
giúp chúng ta tận hưởng những niềm vui trong 
cuộc sống với sự đúng mực. Theo nghĩa này, 
nhân đức tiết độ phù hợp với các giá trị Tin Mừng 
về sự nhỏ bé, kín đáo và hiền lành.

Trong một thế giới đề cao sự thái quá và trụy 
lạc, sự tiết độ giúp chúng ta sắp đặt trật tự trong 
lòng, sống khôn ngoan và tìm kiếm thước đo 
đúng đắn cho mọi việc. Đức tính này đảm bảo 
ý chí thống trị bản năng và giữ cho ham muốn 
trong giới hạn của sự lương thiện Nó cũng khiến 
chúng ta trân trọng hơn với những điều thiện 
mình nhận được cũng như những mối quan hệ 
mà chúng ta thiết lập với người khác. Đức Thánh 
Cha mời gọi các tín hữu trau dồi nhân đức tiết 
độ để có thể kiểm soát lời nói và hành động của 
mình, tránh những xung đột không đáng có và 
thúc đẩy hòa bình trong xã hội.

Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, 
cộng đoàn cùng nghe đoạn sách Giảng viên 
(5,2; 6,4; 14,14) được đọc bằng các ngôn ngữ 
Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả 
Rập và Ba Lan.

Sách Giảng viên (5,2; 6,4; 14,14) 
Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con, 
mà thoả mãn những đam mê của lòng mình.Một 
con người xấu xa làm băng hoại chính mình, tự 
biến thành trò cười cho kẻ thù nghịch. Đừng từ 
chối không hưởng một ngày vui, hoài bão của 
con, đừng để cho phần nào trôi đi mất.

Và sau đó Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý 
như sau:

Tiết độ là khả năng tự chủ, không để mình bị 
những đam mê nổi loạn khuất phục
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay tôi sẽ nói về nhân đức trụ thứ tư và 
cũng là nhân đức cuối cùng: sự tiết độ. Nhân 
đức này có chung một lịch sử lâu đời với ba 
nhân đức kia và không chỉ thuộc về các Kitô 
hữu mà thôi. Đối với người Hy Lạp, việc thực 
hành các nhân đức là để đạt được hạnh phúc. 
Triết gia Aristotle đã viết chuyên luận quan trọng 
nhất về đạo đức học, gửi cho con trai ông là 
Nicomachus, để dạy con ông nghệ thuật sống. 
Tại sao tất cả chúng ta đều tìm kiếm hạnh phúc 
nhưng rất ít người đạt được nó? Để trả lời câu hỏi 
này, triết gia Aristotle đề cập đến chủ đề về các 
nhân đức, trong số đó, enkráteia, sự tiết độ, có 
một vị trí quan trọng. Thuật ngữ Hy Lạp có nghĩa 
đen là “có quyền trên chính mình”. Do đó, đức 
tính này là khả năng tự chủ, nghệ thuật không 
để mình bị những đam mê nổi loạn khuất phục, 
thiết lập trật tự cho điều mà Manzoni gọi là “mớ 
hỗn độn của trái tim con người”.

Tiết độ giúp điều tiết sự lôi cuốn của thú vui 
và giúp chừng mực trong sử dụng của cải
Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy chúng 
ta rằng “Tiết độ là nhân đức luân lý giúp chúng 
ta điều tiết sức lôi cuốn của những thú vui và 
giữ sự chừng mực trong việc sử dụng các của 
cải trần thế”. Sách Giáo lý nói tiếp: “Nó giúp ý 
chí làm chủ các bản năng và kiềm chế các ham 
muốn trong những giới hạn của sự lương thiện. 
Người tiết độ quy hướng các thèm muốn giác 
quan của mình về điều thiện, giữ được sự cẩn 
trọng lành mạnh, và không chiều theo sức mạnh 
của mình mà bước theo các dục vọng của trái 
tim mình” (số 1809).

Sự đúng mực
Vì vậy, sự tiết độ, như thuật ngữ tiếng Ý nói, 
là nhân đức của sự đúng mực. Trong mọi tình 
huống, người tiết độ đều cư xử cách khôn ngoan, 
bởi vì những người mà hành động luôn bị thúc 
đẩy bởi sự bốc đồng hoặc sự phấn khích cuối 
cùng đều không đáng tin cậy. Người không có 
sự tiết độ thì luôn không đáng tin cậy. Trong một 
thế giới, có rất nhiều người tự hào nói những gì 
họ suy nghĩ, thì ngược lại, người ôn hòa tiết độ 
thích nghĩ những gì họ nói. Anh chị em có hiểu 
được sự khác biệt không? Đừng nói những gì 
tôi nghĩ… hãy nghĩ về những gì tôi phải nói. Họ 



không đưa ra những lời hứa suông mà đưa ra 
những cam kết trong chừng mực mà họ có thể 
thực hiện được.

Ngay cả đối với những thú vui, người tiết độ 
cũng hành động sáng suốt. Dòng chảy tự do 
của các xung động và sự phóng túng hoàn toàn 
dành cho những thú vui cuối cùng lại phản tác 
dụng, đẩy chúng ta vào trạng thái buồn chán. 
Biết bao người ham muốn thử mọi thứ nhưng 
lại nhận thấy mình mất đi cảm giác thích thú 
với mọi thứ! Tốt hơn hết bạn nên tìm sự chừng 
mực: ví dụ, để đánh giá một loại rượu ngon, 
hãy thưởng thức nó từng ngụm nhỏ thì tốt hơn 
là cạn hết một lần.

Cân nhắc lời nói
Người tiết độ biết cân nhắc, đo lường thật tốt lời 
nói. Họ suy nghĩ điều họ nói. Họ không để cho 
một khoảnh khắc tức giận hủy hoại những mối 
quan hệ và tình bạn mà sau đó khó có thể xây 
dựng lại được. Đặc biệt là trong cuộc sống gia 
đình, nơi mà sự kiểu cách ít hơn, tất cả chúng 
ta đều có nguy cơ không kiềm chế những căng 
thẳng, cáu gắt và tức giận. Có lúc để nói và có 
lúc để im lặng, nhưng cả hai đều cần có chừng 
mực. Và điều này áp dụng cho nhiều việc, chẳng 
hạn như khi ở bên người khác và khi ở một mình.

Không thương lượng nhưng vẫn cảm thông
Nếu người ôn hòa biết kiềm chế tính nóng nảy 
của mình, điều đó không có nghĩa là chúng ta 
sẽ luôn nhìn thấy người đó có khuôn mặt bình 
yên và tươi cười. Thực ra, đôi khi cần phẫn nộ, 
nhưng phải luôn đúng cách. Đúng mực. Đúng 
cách. Một lời trách móc đôi khi còn tốt hơn sự 
im lặng đầy oán giận và chua chát. Người ôn 
hòa biết rằng không có gì khó hơn việc sửa lỗi 
người khác, nhưng họ cũng biết rằng điều đó 
là cần thiết: ​​nếu không, họ sẽ để cho sự ác tự 
do thống trị. Trong một số trường hợp, người 
ôn hòa thành công trong việc kiềm chế những 
thái cực: họ khẳng định những nguyên tắc tuyệt 
đối, khẳng định những giá trị không thể thương 
lượng, nhưng cũng biết cách hiểu mọi người và 
thể hiện sự đồng cảm với họ.

Sự quân bình và trung dung
Do đó, món quà của người ôn hòa tiết độ là sự 
quân bình, trung dung, một phẩm chất quý giá 
nhưng hiếm có. Trên thực tế, mọi thứ trên thế 
giới đều đẩy chúng ta đến mức thái quá. Ngược 
lại, sự tiết độ phù hợp với các giá trị của Phúc m 
như sự nhỏ bé, thận trọng, khiêm tốn, hiền lành. 
Người ôn hòa đánh giá cao sự tôn trọng của 
người khác, nhưng không coi đó là tiêu chuẩn 
duy nhất cho mọi hành động và mọi lời nói. Họ 
nhạy cảm, họ có thể khóc và không xấu hổ về 
điều đó nhưng không khóc vì bản thân. Bị thất 
bại, họ lại đứng dậy; trong chiến thắng, họ có 
thể trở lại cuộc sống âm thầm thường ngày của 
mình. Họ không tìm kiếm những tràng pháo tay, 
nhưng biết mình cần người khác.

Niềm vui do sự tiết độ mang đến
Nói rằng sự tiết độ làm cho người ta có gương 
mặt xám xịt và buồn bã là không đúng. Ngược 
lại, nó giúp chúng ta tận hưởng những điều tốt 
đẹp hơn trong cuộc sống: ngồi cùng bàn ăn, 
sự dịu dàng của tình bạn, tin tưởng vào những 
người khôn ngoan, kinh ngạc trước vẻ đẹp của 
thụ tạo. Hạnh phúc có chừng mực là niềm vui 
nảy nở trong lòng những người nhận ra và trân 
trọng những gì quan trọng nhất trong cuộc sống. 
Cám ơn anh chị em.

Thông Báo

1/ Chia buồn 
Xin chia buồn cùng tang quyến khi Chúa gọi 
Cụ bà Anna Trần Kim Cúc về với Ngài, Chúa 
nhật ngày 14/4/2024 vừa qua. Giáo xứ hiệp dâng 
Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Anna được 
sớm hưởng hạnh phúc cùng các Thánh và ban 
niềm an ủi xuống trên mọi người trong gia đình

2/ Ca đoàn Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam
(1) Ca đoàn Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
là gì?
Để ghi dấu hành trình 25 năm cung hiến thánh 
đường, Giáo xứ sẽ hình thành một ca đoàn cho 
Giáo xứ, với mục đích hát trong Thánh Lễ kỷ 
niệm 25 năm và các dịp lễ đặc biệt khi cần. 
Mẫu đơn ghi danh hiện có tại thông tin cuối 
Nhà Thờ.

(2) Ai có thể tham dự?
Các ca viên thuộc các ca đoàn Seraphim, Te-
resa, Ave Maria và mọi người có khả năng hát 
và tham gia tập luyện.

(3) Ai điều hành ca đoàn?
Trong thời gian mới thành lập, Ca đoàn Giáo xứ 
được điều khiển do ca trưởng Nguyễn Hoàng 
Tiếp và điều hành bởi ban thường vụ và ban 
Tài chánh.

3/ Chương trình tháng Hoa 2024 hiện nay đang 
có tại bàn thông tin cuối Nhà Thờ. Như truyền 
thống hằng năm: Giáo xứ có Rước kiệu Thứ Bảy 
đầu tháng và cuối tháng, dâng hoa và các gia 
đình tiến hoa dâng kính Đức Mẹ 

Ý Lễ
•  Thánh Lễ 8:00 Tối
•  LH Antôn Trần Thanh Chức (Gđ Tùng Dung)
•  LH Anna Phạm Thị Vinh và các Đẳng linh hồn 

(Hoan)
•  Teresa Vũ Thị Hợi (Tuyết Nguyễn)
•  LH Phero Maria Nguyễn và em bé bình an 

(Một người xin)
•  Xin bình an (Nhân Tuyết)
•  Các LH Tiên nhân (Một người xin)
•  LH hai bên nội ngoại vá các Đẳng Linh hồn 

(Nguyệt và Ph Anh)
•  LH Marie Rose mới qua đời tại Việt Nam (Một 

người xin)
•  LH Đa Minh (Một người xin)
•  Xin ơn như ý (Một người xin)
•  Tạ ơn Thiên Chúa (Qui Bùi)
•  LH Anna Phạm Thị Vinh và các Đẳng Linh hồn 

(Con Anh Thư)
•  Các LH luyện ngục, Tạ ơn Thánh gia và xin 

bình an cho con cháu ở Việt Nam (Bà Lan)
•  LH Gioan Baotixita Lễ giỗ 1 năm (Một người xin)
•  Thánh Lễ 8: 00 Sáng
•  Các Đẳng Linh hồn thai nhi (Một người xin)
•  LH Madalena và Anton (Hợp Tuyền và gia đình)
•  Xin cho em bé khỏe mạnh (Một người xin)
•  LH Maria và Phanxicô (Bùi Thị Nga)
•  LH Giuse và Anna Chuyên, các Đẳng Linh hồn 

(Phero Hà Nguyễn)
•  LH Phero Phan Văn Học (Gia đình)
•  LH Giuse, Maria và Phanxicô (Gioan Baotixita)
•  LH Antôn Trần Thanh Chức (Hậu Dung)
•  LH Anna Phạm Thị Vinh và các Đẳng Linh 

hồn (Ô Chấn)
•  LH Ông Cố Phaolo (Một người xin)
•  LH Antôn Trần Thanh Chức (Gđ Thảo Trâm)
•  LH Lucia Lê Thị Ánh (Ac Kiệt Lan)
•  Các Linh hồn (Một người xin)
•  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cha Trương Bửu Diệp 

(Một người xin)
•  Hai LH Phero và các Linh hồn (Một người xin)
•  Thánh Lễ 10:30 Sáng
•  LH Anna Phạm Thị Vinh (Kha Trâm)
•  LH Maria Lan và như ý (Diệp Vũ)
•  LH Gioan Baotixita Bùi Việt Khoa Lễ giỗ 6 năm 

(Bùi Liêm)
•  LH Maria Hòa mới qua đời (OB Trần Quốc Bảo)
•  LH Marie Rose Philomena và phát tang (Chất 

Trịnh)
•  LH Maria Trần Thiên Thanh (Thanh Hưng)
•  LH Gioan Baotixita (Bùi Liêm)
•  LH Giuse và Maria Sự (Thành Liên)
•  LH Giuse và Maria Đạt (Thành Liên)
•  LH Gioan Baotixita và LH Thai nhi (Một người 

xin)
•  LH Anton (Gđ Trung Mai)
•  LH Gioakim và Matthew (Bà Trúc)
•  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, các Thánh và cầu cho 

các Linh hồn (Một người xin)
•  LH Maria Phước Salomon Lễ giỗ (Gđ Thái Hằng 

- Ngọc Hằng)
•  LH Phaolo Gene (Tâm Phát)
•  LH Antôn Trần Thanh Chức (Lanh Trang)
•  LH Lucia Vũ Thị Thu Hằng (Một người xin)
•  LH Gioan Baotixita chú Khoa (Sĩ Bùi)
•  LH Maria Đặng Thị Nga, Maria Đặng Thị Tám 

và Maria Đặng Thị Nhật (Gđ Việt Nga)

Cuộc Gặp Gỡ Của Các Cha Xứ Tại Roma 
Chuẩn Bị Cho Thượng Hội Đồng
Từ ngày 29/4 đến ngày 2/5/2024 khoảng 200 
cha xứ từ nhiều nơi trên thế giới được Ủy ban 



Thư ký Thượng Hội đồng mời quy tụ tại khu vực 
Sacrofano của Roma để tham dự Cuộc gặp gỡ 
Thế giới của các Cha xứ về Thượng Hội đồng về 
Hiệp hành. Các ngài sẽ suy tư về chủ đề “Làm 
thế nào để trở thành một Giáo hội địa phương 
hiệp hành trong sứ mạng truyền giáo”.

Đức cha Luis Marín de San Martín, Phó Tổng 
Thư ký Thượng Hội đồng và điều phối viên của 
sáng kiến này, giải thích rằng đây là “một cuộc 
gặp gỡ lắng nghe, cầu nguyện và phân định 
được tổ chức bởi Ủy ban Thư ký Thượng Hội 
đồng và Bộ Giáo sĩ, cùng với Bộ Loan báo Tin 
Mừng và Bộ các Giáo hội Đông phương”. Cuộc 
gặp gỡ này cũng đáp lại các đề nghị của các 
tham dự viên của phiên họp đầu tiên của Thượng 

Hội đồng vào tháng 10/2023 là lắng nghe tiếng 
nói của các cha xứ nhiều hơn. Như Đức cha 
Marín cho biết, mục tiêu của cuộc gặp gỡ sẽ là 
“lắng nghe và nâng cao kinh nghiệm hiệp hành 
mà họ đang có tại các giáo xứ và giáo phận 
của họ” cũng như “tạo điều kiện cho đối thoại 
và trao đổi kinh nghiệm và ý tưởng”.

Một mục đích khác của cuộc họp là “cung cấp 
các tài liệu sẽ được sử dụng trong việc soạn 
thảo Tài liệu Làm việc cho phiên họp thứ hai 
của Thượng Hội đồng, cùng với các bản tóm 
tắt của cuộc tham vấn do các Hội đồng Giám 
mục điều phối và kết quả của các nghiên cứu 
thần học được thực hiện bởi năm nhóm làm việc 
do Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng thành lập”.

Số linh mục được chọn tham gia cuộc gặp gỡ 
cũng theo tiêu chí được các Hội đồng Giám mục 
sử dụng để bầu chọn các thành viên của Thượng 
Hội đồng (khoảng 200). Tuy nhiên, do yêu cầu 
nhận được từ một số Hội đồng Giám mục, sẽ 
có hơn 200 cha xứ tham gia.

Các Giám mục được yêu cầu chọn các cha xứ 
“có kinh nghiệm đặc biệt về một Giáo hội hiệp 
hành” cũng như “ưu tiên một số bối cảnh mục 
vụ nhất định của vùng nông thôn hoặc đô thị 
hoặc bối cảnh văn hóa xã hội cụ thể”. Vào ngày 
cuối cùng của cuộc họp, ngày 2/5/2024, các 
cha xứ sẽ gặp Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vat-
ican và cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc với Thánh lễ tại 
đền thờ Thánh Phêrô. (CNA 17/04/2024) Nguồn: 
Vaticannews.va/vi


