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Lịch Phụng Vụ

•	Thứ Hai, ngày 8 tháng 12, tuần II Mùa Vọng
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, quan thầy 
Nước Hoa-Kỳ. Lễ trọng và buộc tại Hoa-kỳ
Bài đọc: Gen 3:9-15, 20; Eph 1:3-6, 11-12; 
Lk 1:26-38.

•	Thứ Ba, ngày 9 tháng 12, tuần II Mùa Vọng
Bài đọc: Isa 40:1-11; Mt 18:12-14

•	Thứ Tư, ngày 10 tháng 12, tuần II Mùa Vọng
Bài đọc: Isa 40:25-31; Mt 11:28-30

•	Thứ Năm, ngày 11 tháng 12, tuần II Mùa Vọng
Bài đọc: Isa 41:13-20; Mt 11:11-15

•	Thứ Sáu, ngày 12 tháng 12, tuần II Mùa Vọng
Kính Đức Mẹ Gua-đa-lúp-pê, bổn mạng lục 
địa Mỹ Châu
Bài đọc: Zec 2:14-17; Lk 1:26-38

•	Thứ Bảy, ngày 13 tháng 12, tuần II Mùa Vọng
Bài đọc: Sir 48:1-4, 9-11; Mt 17:9a, 10-13  

•	Chủ Nhật, ngày 14 tháng 12 CN 3 Mùa Vọng 
Bài đọc: Isa 35:1-6a, 10; Jas 5:7-10; Mt 
11:2-11

Suy niệm Lời Chúa:
Chủ Nhật II – Năm A – Mùa Vọng 

Bài đọc: Isa 11:1-10; Rom 5:4-9; Mt 3:1-12.
1 Bài đọc I: 1 Từ gốc tổ Giêsê, sẽ đâm ra một 
nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm 
non.
2 Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này: thần 
khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu 
biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.
3 Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng 
thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên 
ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác 
nói, 4 nhưng xét xử công minh cho người thấp 
cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ ng-
hèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh 
vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian 
tà. 5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính, 
giải buộc bên sườn là đức tín thành. 6 Bấy giờ 
sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.

Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, 
một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.
7 Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng 
nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò.
8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn 
lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ 
mang.
9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp 
núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA 
sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy 
lòng biển. 10 Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ 
đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân 
tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ 
rực rỡ vinh quang.

2 Bài đọc II: 4 Quả thế, mọi lời xưa đã chép 
trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ 
chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên 
kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng 
ta vững lòng trông cậy. 5 Xin Thiên Chúa là 
nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em 
được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Kitô 
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Giêsu đòi hỏi. 6 Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp 
ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân 
Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 7 Vậy, anh 
em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón 
nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. 8 

Thật vậy, tôi xin quả quyết: Đức Ki-tô có đến 
phục vụ những người được cắt bì, để thực hiện 
những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là 
do lòng trung thành của Thiên Chúa. 9 Còn các 
dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là 
do lòng thương xót của Người, như có lời chép: 
Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng 
điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.

3 Phúc Âm: 1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến 
rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: 2 

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 
3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a 
nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy 
dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho 
thẳng để Người đi. 4 Ông Gio-an mặc áo lông 
lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu 
và mật ong rừng làm thức ăn. 5 Bấy giờ, người 
ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng 
khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. 
6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong 
sông Giođan.
7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái 
Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: 
“Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn 
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống 
vậy? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ 
lòng sám hối. 9 Đừng tưởng có thể bảo mình 
rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.” Vì, 
tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm 
cho những hòn đá này trở nên con cháu ông 
Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất 
cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và 
quăng vào lửa. 11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các 
anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. 
Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi 
không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm 
phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. 
12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong 
sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép 
thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 

Giới Thiệu Chủ Đề: Biết cách chuẩn bị sẽ giúp 
con người đạt được kết quả mong muốn.
Con người lo lắng, sợ hãi, và bất an, vì phải 
đương đầu với bao nhiêu gian tà, chiến tranh, 
chia ly, và chết chóc. Con người mong ước được 
biết sự thật, hiệp nhất, và bình an. Thiên Chúa 
hứa sẽ ban cho con người một Đấng Thiên Sai 
để dạy cho con người biết sự thật và cai trị họ 
trong công bằng và yêu thương.
Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong những quà 
tặng mà Đấng Thiên Sai sẽ mang tới cho con 
người. Trong Bài Đọc I, Thánh Thần của Thiên 
Chúa xuống trên Đấng Thiên Sai. Ngài có đầy 

đủ mọi ơn cần thiết để cai trị dân chúng cách 
khôn ngoan và xét xử dân chúng trong công 
bình. Trong Bài Đọc II, Đấng Thiên Sai sẽ xóa 
đi tất cả mọi dị biệt ngăn cách và ban cho con 
người được hiệp nhất và bình an. Trong Phúc 
Âm, để đón nhận Đấng Thiên Sai, con người 
cần thật lòng ăn năn sám hối và chuẩn bị tâm 
hồn. Đấng Thiên Sai sẽ làm phép rửa cho con 
người trong Thánh Thần và lửa để tha tội và 
thánh hóa con người.

Khai Triển Bài Đọc:
1 Bài đọc I: Sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn 
ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển.
1.1 Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại Đấng 
Thiên Sai: Để hiểu lời tiên-tri hôm nay, một 
người cần trở về hoàn cảnh lịch sử thời của 
tiên-tri Isaia sống. Các vua của Judah đã dần 
dần suy xụp, vì họ đã bỏ Thiên Chúa để chạy 
theo các thần ngoại bang và đối xử rất bất công 
với dân chúng. Hậu quả là toàn nước bị quân 
đội Babylon phá đổ tan tành vào năm 587 BC, 
vua quan cũng như dân chúng bị lưu đày và 
không biết sẽ có ngày trở lại. Chính trong bối 
cảnh lịch sử này, Thiên Chúa đã sai tiên-tri 
Isaia tới để khơi nguồn hy vọng cho dân. Ba 
điều chính Thiên Chúa hứa với dân trong trình 
thuật hôm nay.
(1) Nhà Judah sẽ không mất ngôi vua: Như 
lời Thiên Chúa hứa cùng David, dòng dõi ông 
sẽ làm vua cai trị đến muôn đời. Sống trong 
nơi lưu đày, làm sao có vua để cai trị? Nhưng 
Thiên Chúa hứa: “Từ gốc tổ Jesse, sẽ đâm ra 
một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một 
mầm non.” Mầm non mọc lên từ gốc tổ Jesse 
chính là Đức Kitô, thuộc dòng tộc Jesse, cha 
của vua David.
(2) Đặc trưng của Đấng Thiên Sai: Tuy sinh ra 
như một con người; nhưng Ngài lại có uy quyền 
của Thiên Chúa, vì “Thần khí Đức Chúa sẽ ngự 
trên vị này: thần khí khôn ngoan và thông hiểu, 
thần khí mưu lược và mạnh mẽ, thần khí hiểu 
biết và đạo đức, thần khí kính sợ Đức Chúa.”
Bản Do-thái MT có hai lần “kính sợ Thiên 
Chúa;” trong khi Bản Hy-lạp LXX và Latin Vul-
gate thay thế “ơn đạo đức” cho một lần “kính 
sợ Đức Chúa.” Đấng Thiên Sai được xức dầu 
với bảy ơn Chúa Thánh Thần và Ngài thông ban 
7 ơn này cho con người qua bí-tích Thêm Sức.
(3) Đấng Thiên Sai sẽ xét xử dân chúng trong 
công bình và chính trực: Biết cách xét xử đúng 
đắn và trung tín là hai đặc tính cần thiết của 
một vị anh quân; vì thế, Ngài sẽ có “đai thắt 
ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên 
sườn là đức tín thành.” Vì thấu hiểu những gì 
bên trong con người, nên “Người sẽ không xét 
xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán 
quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công 
minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán 

quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.”
1.2 Hiệu quả là toàn dân sẽ được hưởng cảnh 
thái bình: Kể từ khi phạm tội trong Vườn Địa 
Đàng, con người càng ngày càng xa cách Thiên 
Chúa, tha nhân, và các tạo vật của Ngài. Lời 
tiên-tri của Isaia có ý muốn nói: Khi triều đại 
của Đấng Thiên Sai đến, Ngài sẽ đưa vũ trụ trở 
về tình trạng nguyên thủy tốt lành trong Vườn 
Địa Đàng, khi con người chưa phạm tội, lúc đó 
dã thú ở chung và tùng phục con người. Tiên tri 
Isaia diễn tả: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, 
beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được 
nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt 
chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của 
chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm 
như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang 
rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn 
hổ mang.”
Khi con người hiểu biết mọi sự thật của Thiên 
Chúa, con người sẽ không còn theo đuổi chiến 
tranh, và Sion cũng như mọi nơi được hưởng 
hòa bình: “Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá 
trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết Đức 
Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp 
đầy lòng biển.” Lời tiên-tri Isaia không chỉ mang 
lợi ích cho người Do-thái, mà còn lan tràn ra 
cho hết mọi dân tộc. Tất cả các quốc gia sẽ tìm 
kiếm để học hỏi sự thật của Thiên Chúa: “Đến 
ngày đó, cội rễ Jesse sẽ đứng lên làm cờ hiệu 
cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, 
và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.”
2 Bài đọc II: Thiên Chúa là nguồn mạch của 
hiệp nhất.
2.1 Mọi lời đã chép trong Kinh Thánh để dạy dỗ 
chúng ta: Nguy cơ chia rẽ luôn hiện diện với con 
người ở mọi nơi, mọi thời, vì bất đồng ý kiến, lợi 
nhuận vật chất, ham hố quyền hành, và hãnh 
diện cá nhân hay dân tộc. Lịch sử con người 
và Giáo Hội là một bằng chứng hùng hồn cho 
sự hiện diện của chia rẽ. Để đề phóng và hàn 
gắn các chia rẽ, thánh Phaolô khuyên các tín 
hữu nên đọc Kinh Thánh: “Quả thế, mọi lời xưa 
đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để 
dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng 
ta nên kiên trì, và khích lệ chúng ta, để nhờ đó 
chúng ta vững lòng trông cậy.”
Trước tiên, Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta 
niềm hy vọng vào Thiên Chúa, vì Ngài là Chủ 
Tể trời đất và điều khiển muôn loài; không ai 
có thể làm hại nếu chúng ta sống theo sự thật 
và giữ vững niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, và 
kẻ gian ác chắc chắn phải đền tội. Thứ đến, Lời 
Chúa giúp chúng ta kiên trì vượt qua mọi đau 
khổ, vì chúng ta biết đau khổ gian nan rèn luyện 
nhân đức. Nói cách khác, đau khổ không thể 
thiếu trong cuộc đời, vì đau khổ giúp chúng ta 
chứng tỏ niềm tin yêu của chúng ta vào Thiên 
Chúa. Sau cùng, Lời Chúa luôn an ủi chúng ta 
trong mọi cơn gian nan thử thách, vì nó nhắc 



nhở chúng ta sự hiện diện của Thiên Chúa trong 
cuộc đời.
Vì thế, thánh Phaolô cầu nguyện cho các tín 
hữu: “Xin Thiên Chúa là nguồn kiên trì và khích 
lệ, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với 
nhau, như Đức Giêsu Kitô đòi hỏi. Nhờ đó, anh 
em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh 
Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta.”
2.2 Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô 
đã đón nhận anh em: Vì luôn có một hố sâu 
chia cách giữa người Do-thái và các Dân Ngoại: 
Người Do-thái không tin Thiên Chúa muốn cho 
Dân Ngoại được cứu độ, và Dân Ngoại luận tội 
người Do-thái đã giết Đức Kitô; thánh Phaolô 
phải cắt nghĩa cho cả hai bên biết họ được cứu 
độ là hoàn toàn do Thiên Chúa, chứ không do 
sự xứng đáng lãnh nhận hay công trạng của họ.
(1) Đối với người Do-thái: Đức Kitô đến để phục 
vụ người Do-thái là vì Thiên Chúa trung thành 
với lời đã hứa với các tổ phụ của họ.
(2) Đối với các Dân Ngoại: Đức Kitô đến để 
kêu gọi các Dân Ngoại là vì tình thương Thiên 
Chúa dành cho họ. Và ngài kết luận: ”Vậy, anh 
em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón 
nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa.”

3 Phúc Âm: Phải sửa soạn và dọn đường mới 
có thể đón nhận Đấng Thiên Sai.
Không phải ai cũng có thể đón nhận Đấng 
Thiên Sai. Nếu ai muốn đón nhận Ngài, họ 
phải thanh tẩy tâm hồn sạch mọi tội lỗi và dọn 
đường cho thẳng, như lời của Gioan kêu gọi: 
“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến 
gần.” Và: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức 
Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”
3.1 Được cứu độ bằng niềm tin chân thành, chứ 
không chỉ danh xưng: Bấy giờ, người ta từ Je-
rusalem và khắp miền Judah, cùng khắp vùng 
ven sông Jordan, kéo đến với ông. Họ thú tội, 
và ông làm phép rửa cho họ trong sông Jordan.
(1) Niềm tin biểu tỏ bằng hoa quả bên ngoài: 
Khi thấy nhiều người thuộc phái Pharisees và 
phái Sadducees cũng đến chịu phép rửa, ông 
nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ 
cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên 
Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh 
hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.” Chỉ dọn 
tâm hồn bằng hình thức bên ngoài, mà không 
chịu thanh tẩy tâm hồn bên trong, sẽ không 
tiếp nhận được Đấng Thiên Sai, vì Ngài thấu 
suốt tâm hồn con người và là Đấng rất mực 
thánh thiện.
(2) Danh xưng không giúp con người được cứu 
độ: Nhiều người Do-thái bị dụ dỗ để tin, họ 
có thể được cứu độ bằng bất cứ giá nào vì họ 
là con cái của tổ phụ Abraham. Gioan thẳng 
thắn đả phá niềm tin lầm lạc này: “Đừng tưởng 
có thể bảo mình rằng: ‘Chúng ta đã có tổ phụ 

Abraham.’ Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên 
Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên 
con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc 
cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị 
chặt đi và quăng vào lửa.” Tương tự như thế 
cho những người tín hữu nghĩ mình có thể được 
cứu độ mà không cần phải ăn năn sám hối hay 
sống ngay lành.
3.2 Đấng Thiên Sai sẽ làm phép rửa cho con 
người trong Thánh Thần và lửa: Gioan phân 
biệt hai phép rửa bằng nước và bằng Thánh 
Thần và lửa:
(1) Phép rửa của Gioan là phép rửa bằng nước 
để tỏ lòng ăn năn sám hối.
(2) Phép rửa của Chúa Giêsu là phép rửa bằng 
Thánh Thần và bằng lửa.
– �Phép rửa bằng Thánh Thần: Mặc dù truyền 

thống Do-thái chưa có sự cắt nghĩa rõ ràng 
về Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa như 
Công Giáo sau này; nhưng họ đã có một số 
những quan niệm về thần khí. Trong tiếng 
Do-thái, họ chỉ có một danh từ “ruah” dùng 
chung cho thần khí, gió, và hơi thở. Gió tượng 
trưng cho sức mạnh hay quyền lực; khi thần 
khí của Thiên Chúa vào trong con người, 
thần khí sẽ giúp họ làm những điều mà người 
thường không làm nổi. Hơi thở tượng trưng 
cho sự sống, khi Thiên Chúa thổi hơi vào lỗ 
mũi của con người, Ngài làm cho con người 
được sống. Thần khí của Thiên Chúa cũng 
bao gồm 7 ơn mà chúng ta gọi là 7 ơn của 
Thánh Thần như trong Bài Đọc I. Thần khí 
sẽ giúp con người nhận ra sự thật từ những 
sự gian tà và giúp cho con người biết kính 
sợ Thiên Chúa.

– �Phép rửa bằng lửa: Gioan có lẽ dùng cách 
khác để giải nghĩa sự hiện diện của Thánh 
Thần bằng cách dùng biểu tượng của lửa. Có 
3 công dụng chính của lửa: lửa dùng để soi 
sáng như Thánh Thần giúp con người nhận ra 
sự thật; lửa dùng để sưởi ấm như Thánh Thần 
sưởi ấm con người với tình yêu Thiên Chúa; 
sau cùng, lửa dùng để thanh luyện con người 
sạch mọi tội lỗi và làm cho con người xứng 
đáng với Thiên Chúa. Ngoài ra, một tác dụng 
khác của lửa là để đốt sạch những dơ bẩn 
của thế gian, như cũng được diễn tả trong 
trình thuật hôm nay: “Tay Người cầm nia, 
Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì 
thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa 
không hề tắt mà đốt đi.”

Áp Dụng Trong Cuộc Sống:
– �Chúng ta khát vọng được Đấng Thiên Sai ngự 

đến, vì Ngài sẽ xóa tan mọi sợ hãi, sai lầm, và 
chia rẽ bất đồng. Ngài sẽ thanh tẩy chúng ta 
sạch mọi tội lỗi và thánh hóa chúng ta bằng 
cách ban cho chúng ta 7 ơn của Thánh Thần 
qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức.

– �Để có thể đón nhận Đấng Thiên Sai, chúng 

ta cần thật lòng ăn năn sám hối và xưng thú 
mọi tội lỗi. Chỉ có những người thành tâm mới 
có thể đón nhận Ngài. Chúng ta hãy chuẩn 
bị và cầu xin để Ngài ngự đến trong tâm hồn 
chúng ta.

Thu Nhập Giáo Xứ
Cuối tuần 30/11/2025 & lễ Tạ Ơn

Hiện kim 	 $4,290
Ngân phiếu 	 $1,945
Tổng cộng 	 $6,235
Quỹ bảo trì 	 $2,180

Thông Báo

1.� Ngày 8 tháng 12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: 
trọng và buộc
Giáo xứ chúng ta sẽ có 2 thánh lễ:
•  8:00 AM (cha Xứ)
•  8:00 PM (cha Phó)

2. �Giáo Xứ Tĩnh Tâm và Xưng Tội (ngày 12 
và 13 tháng 122025):
Thứ sáu, ngày 12 tháng 12 năm 2025

•  8 PM: Giảng Phòng
•  9 PM: Giải Tội

Thứ bảy, ngày 13 tháng 12 năm 2025, ban 
sáng

•  9 AM: Giải Tội cho thiếu nhi 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 12 năm 2025

•  8 PM: Giảng Phòng trong thánh lễ
•  9 PM: Giải Tội

3. �Ngày 14 tháng 12: Ngày Các Hội Đoàn, 
chính thức khai mạc Kế Hoạch Gây Quỹ

•  Mừng lễ: từ 5:30 - 10:00 PM tại Hội trường

4. �Lễ thánh Vinh-sơn Liêm, bổn mạng 
trường Giáo-lý và Việt-ngữ

•  Lễ bổn mạng: ngày 21 tháng 12, lễ 10:30 pm
•  Tiệc mừng: sau lễ 10:30 AM, tại Hội trường 

Xin Lễ

8 PM Thứ Bảy
•   LH Phê-rô Bạch duy Triều
•   LH Rô-bơ-tô Đỗ tắc Sao (29 tháng 11)
•   Các LH
•   LH Phi-lo-me-na Ma-ria Đào thị Xuyến

8 AM Chủ Nhật
•   LH An-tôn, Anna, Giu-se, Ma-ria, Tê-rê-sa 

Ngô thu Thủy
•   Các LH, các thai nhi
•   LH Vi-cen-tê Nguyễn đức Vinh, Ma-ria (giỗ)



•   LH Giuse, Anna, Đa-minh
•   LH Maria Nguyễn thị Tuất (giỗ)
•   LH Phêrô Phan văn Học
•   Các LH
•   LH thai nhi
•   LH Lucia Vũ thị thu Hằng
•   LH Tê-rê-sa Ngô thu Thủy
•   Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thánh 

Giuse, Mác-ti-nô, các thánh
•   Các LH. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh Giuse 

10:30 AM Chủ Nhật
•   LH ông bà, cha mẹ, anh em nội ngoại (30 

tháng 11)
•   LH Giuse Đỗ văn Phát (mới qua đời tại DE)
•   LH Gioan Tẩy Giả Nguyễn quang Châu (mới 

qua đời)
•   LH Gioan Tẩy Giả Nguyễn quang Châu (mới 

qua đời)
•   LH Gioakim Nguyễn Trị
•   Tạ ơn
•   LH ông bà, cha mẹ, anh chị và các cháu
•   LH Vi-cen-tê Nguyễn đức Vinh (giỗ), Maria 

Đặng thị Nga, các LH
•   LH ông bà Lucia, Micae, Gioan Tẩy Giả, 

Phê-rô, 2 Phao-lô, các LH, bình an, tạ ơn

Lễ Ngày Khác
•   LH Roger Duncan
•   LH Ro-se Ma-rie
•   LH Maria Vũ thị Mến
•   Tạ ơn
•   LH An-tôn
•   LH Tê-rê-sa Ngô thu Thủy
•   Các LH ân nhân và thân nhân của Hội Dòng 

các sơ

•   LH Ma-ria (giỗ)
•   Cảm ơn Chúa và Mẹ đã ban cho bình phục
•   Tạ ơn
•   Mừng bổn mạng HSD
•   LH Phê-rô và Anna Huỳnh
•   LH Tô-ma Phan văn Sang
•   LH ông bà, cha mẹ
•   Các LH. Xin cho chuyến bay bình an, cho 

con cái ngoan
•   LH Anna Phạm thị Vinh, các LH
•   Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria
•   LH Ma-ria Lan, như ý
•   LH Tê-rê-sa Trần thị kiên Tự
•   LH Tê-rê-sa Ngô thu Thủy và Tê-rê-sa Trần 

kim Tự
•   LH Tê-rê-sa Ngô thu Thủy
•   LH Ma-ria (giỗ)


